Wijnreis Heuvelland (14 oktober 2023)

Wie in de buurt van leper de snelweg verlaat, komt algauw terecht in een kluwen van landweggetjes
waar zelfs Waze tureluurs van wordt en dat alleen locals kunnen ontwarren. De buschauffeur moet
dan ook alles uit de kast halen om ons rond tien uur te droppen in de Smijterstraat in Dranouter. Het
bucolische, weidse, glooiende landschap met verstilde dorpen, markante kerktorens, intieme
oorlogskerkhoven en uitdijende boerderijen koestert zich in de najaarszon. Maar er is meer: op de
zuidelijke helling van de Monteberg heeft de familie Six in 1996 een wijngaard aangelegd en daarmee
behoort ze tot de pioniers van de wijnbouw in Heuvelland. In een filmpje krijgen we te zien hoe
domein Monteberg uitgegroeid is tot een toonaangevend bedrijf, dat nog altijd een familiaal karakter
heeft. Dat is het werk van veel mensen, die zich met hart en ziel inzetten om kwaliteitswijnen te
maken. Een van die mensen is Katrien, die ons met veel enthousiasme enkele wijnen uit het
assortiment voorstelt: een frissende, prikkelende mousserende brut van chardonnay en pinot noir,

een licht kruidige kerner en een aromatische assemblage van voornamelijk pinot gris, aangevuld met
auxerrois, siegerrebe en chardonnay.

Degusteren scherpt de eetlust aan, maar daar weten ze in Heuvelland wel raad mee. In het
charmante restaurantje 't Hellegat — estaminet geeft de sfeer beter weer — kunnen we smullen van
Vlaamse klassiekers. Hoe kan het ook anders op de top van de Rodeberg?

Doen Rodeberg en Zwarteberg menig wielerhart sneller slaan, is dat veel minder het geval voor de
bescheiden Vidaigneberg. Aan het landschap zal het niet liggen: zonnebloemvelden zorgen zelfs voor
een streepje Frankrijk. Maar dé attractie is hier het discrete wijndomeintje Vidaigne. Het hek moet je
zoeken tussen het groen en de verweerde steen met naam Vidaigne erop is nauwelijks nog leesbaar.
Toch wacht ons hier een unieke ervaring. Herman Schotte, een voormalig kinderarts, verwelkomt ons
er hartelijk en leidt ons niet alleen door zijn wijngaard van een halve hectaren, maar ook door de



romantische tuin. De passie spat er werkelijk af en iedereen hangt aan de lippen van de kwieke
tachtiger. Samen met zijn vrouw stelt hij ons twee wijnen voor: de witte, fris-aromatische phoenix en
de fruitige rode regent.

Enkele honderden meters verder maakt Martin Bacquaert van Domein Entre-deux-Monts zeer
uiteenlopende wijnen: mousserende wijnen, moncepages van chardonnay en pinot noir, en
assemblages met pinot gris, acolon, auxerrois en pinot meunier. Het contrast met Vidaigne kan niet
groter zijn. Is Herman Schotte een gepassioneerd liefhebber, is Martin Bacquaert een ambitieus
professional met als missie de beste Belgische wijn te maken. Entre-deux-Monts is dan ook een goed
draaiend bedrijf, waar niets aan het toeval wordt overgelaten.




Of de voorkeur nu uitgaat naar het sympathieke familiebedrijf Monteberg, het disctrete Vidaigne of
het hyperprofessionele Entre-deux-Monts, de uitstap naar Heuvelland was hoe dan ook een eye
opener en een mooie kennismaking met een Belgische wijnregio. Oprechte dank aan het bestuur en
aan iedereen die deze uitstap mee heeft helpen voorbereiden.
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